
Sef Thissen 
ontmoet 

Hub Pollen
Genietende van het prachtige ochtendgloren maak ik mijn route 
naar het plaatsje Reuver. Niet vanwege mijn interesse in het 
typische terrassenlandschap en ook niet om voor de deur van de 
bioscoop te wachten op de opening van de kassa om een kaartje 
te bemachtigen voor een filmpremière. Nee, ik werd geroepen 
door de bijzondere kunst van Hub Pollen. 
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In de Pastoor Vranckenlaan krijg ik een 
warm ontvangst in de galerie van de 
man die gespecialiseerd is in het rea-
lisme, een stijl die halverwege de 19e 
eeuw is ontstaan. Kunstenaars begon-
nen zich in die tijd te verzetten tegen de 
afstandelijke stijl van het classicisme en 
de overdreven stijl van de romantiek. Als 
reactie hierop ging men alledaagse ge-
beurtenissen schilderen. Zoals een groet 
op straat of arbeiders aan het werk op 
het land, dat was het ontstaan van het 
realisme. Direct vraag ik mij af of dit iets 
zegt over zijn karakter? Hub: “Jazeker, als 

Naar de middelbare school ging hij in 
dienst. Toen hij drie maanden in dienst 
was, kwam zijn moeder totaal onver-
wachts te overlijden. De doodsoorzaak 
is nooit bovenwater gekomen, het is een 
enorme zwarte bladzijde in zijn leven. In 
de weekenden had hij een baantje bij 
een groenteboer en hier ontstond zijn 
liefde voor dit vak. Al snel wilde hij zelf-
standig worden, zo maakte hij de keuze 
om groente en fruit te gaan venten. 
Hub: “Het begon met een Volkswagen 
pick-up, daarna een rijdende winkel en 
toen een echte speciaalzaak.” Hiermee 
was zijn zakelijke droom in vervulling 
gegaan. Inrichten van de winkel, mooie 
productpresentaties maken, recepten 
voor rauwkost bedenken dat was waar 
hij van kon genieten. Door de toene-
mende druk van de supermarkten werd 
het steeds moeilijker om als speciaal-
zaak te blijven bestaan. Dit maakte 
dat Hub en zijn vrouw Bep uiteindelijk 
de keuze hebben gemaakt hun zaak te 
sluiten. Met het wegvallen van de zaak 
kwam hij in een enorm gevecht met 
zichzelf terecht. Waarom is het fout  

mens ben ik ook een echte realist. Daar-
naast heb ik het ambacht lief, het tast-
bare is voor mij heel belangrijk.” In zijn 
galerie word ik omringd met werken die 
stuk voor stuk de gelijkenis tonen met 
de realiteit. Ieder voorwerp is tot in de-
tail op doek gebracht, een appel wil je 
er zelfs vanaf plukken. Het lijkt wel een 
wonder.

Zwarte bladzijde
Als kind groeide hij op in een gezin met 
een strenge vader. De harde spreekstem 
van zijn vader legde hem vaak een wil 
op waar hij een vorm van onzekerheid 
aan overgehouden heeft. Na de lagere 
school ging de schilder eerst naar het 
gymnasium en later naar de HBS. Op 
de lagere school wilde hij graag priester 
worden, maar dankzij zijn strenge vader 
is dit anders gelopen. Hub: “Mijn vader 
zei, ga maar eerst naar het gymnasium, 
daarna kun je altijd nog priester wor-
den. Bij de aanvang van de middelbare 
school was de wil al direct verdwenen. 
Dat had mijn vader dus goed gezien.” 

gegaan? Lag het aan mijzelf? Wat moet 
ik doen? Wat wil ik doen? Waar ga ik 
gelukkig van worden? Allemaal vragen 
waar alleen hijzelf het antwoord op kon 
geven. Achteraf is dit gevecht een gigan-
tische reis geweest die hij moest maken 
om kunstenaar te kunnen worden. 

Autodidact
Het is natuurlijk bijzonder dat iemand 
op 50-jarige leeftijd, als volledig auto-
didact, de overtuiging heeft dat dit zijn 
weg is. Waar kwam het gevoel vandaan 
dat je dit moest doen? “Kunst heeft mij 
ten alle tijden enorm aangetrokken en 
als ik werken bekeek dan dacht ik steeds, 
dat kan ik ook.” Het voelde als een soort 
roeping waardoor hij op een rommel-
markt een schildersezel kocht. Thuis 
probeerde hij van alles, maar al snel wist 

hij dat hij stillevens wilde maken. Hub: 
“Als je op latere leeftijd begint dan kun 
je niet meer alles leren. De keuze voor 
deze specialisatie heb ik heel bewust 
gemaakt.” In aanvang volledig sturende 
op zijn gevoel en dat zegt natuurlijk 
ook iets over deze kunstenaar. “Ik vind 
het heel lastig om hulp te vragen.” Uit-
eindelijk doet hij dit toch en gaat hij 
lessen volgen bij Maarten Boffé. Vanaf 
dat moment veranderen er een aantal 
zaken. Zijn werk begint fijner te worden, 
hij leert een andere techniek, maakt een 
betere ondergrond. Dit in combinatie 
met het feit dat hij zeer kritisch op zich-
zelf is, maakte dat zijn werk de juiste 
aandacht ging krijgen. Zo kreeg hij op 
enig moment de invitatie van Galerie 
Van Loon en Simons in Vucht, zij wilden 
met zijn werk een hele kamer inrichten. 
“Dit geloof je gewoon niet, het is het 
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Sef Thissen: “Wat ik van hem leerde: 
durf jezelf te accepteren zoals je bent.”
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grootste compliment wat ik heb mogen 
krijgen. Met deze vakkundige erkenning 
ben ik oprecht trots.” 

Angst
Trots is hij ook op zijn twee zonen, ge-
lukkig is hij met zijn schoondochters 
en zijn kleinkinderen zijn voor hem een 
onbeschrijfelijk rijkdom. Meestal willen 
ze boven even schilderen in het atelier 
van opa of gewoon even rond snuffelen. 
Want allemaal die spulletjes, waar haalt 
hij dat toch vandaan? “Good rondjki-
ëke”, zijn dan de wijze woorden van opa, 
die zich het gelukkigst voelt in zijn eigen 
atelier. Omringd met alle spulletjes die 
hij verzamelt en die hem continu uitda-
gen om weer een nieuw doek te maken. 
De geur van de terpentine, de verf, de 
kwasten. Gewoon lekker thuis in zijn 
eigen omgeving daar is hij intens geluk-
kig, samen met zijn vrouw Bep. Op mijn 
vraag of hij wel eens angstig is, zegt hij: 
“Angstig om alleen te blijven. Ik kan heel 
goed alleen zijn, maar dat is alleen maar 
omdat ik weet dat mijn vrouw weer  
terugkomt. De gedachte dat het niet 
meer zo zou zijn, die maakt mij wel eens 
angstig.” Het gevoel van angst is natuur-
lijk aanwezig bij iemand die in de jaren 
50 zeer gelovig opgevoed is, want in de 
kerk stond bangmakerij voorop. Vroeger 
is hij daardoor vaak angstig geweest en 
soms heeft hij dat nu nog. Hub: “Het 
gevoel van gestraft worden door de wil 
van boven.” Toch is zijn gevoel richting 
het geloof de laatste jaren sterk veran-
derd. “Ik ben nog steeds gelovig, maar 
door alle misstanden is mijn gevoel naar 
het katholicisme wel degelijk afgeno-
men.” Het nog steeds gelovig zijn blijkt 
uit het feit dat hij geen avond zal rusten 
voor de dag te overdenken, stil te staan 
bij mensen waarvan hij weet dat ze het 
moeilijk hebben of dankbaar te zijn 
voor de mooie dag die hij heeft mogen 

genieten. Los van het feit dat hij steeds 
minder met de opsmuk heeft, is hij van 
mening dat er meer is. Dat de natuur 
niet alleen zijn ontstaan kan vinden in 
de evolutie. Hij gelooft zeker in de evolu-
tietheorie, maar het leven en de natuur 
is te wonderlijk om te denken dat daar 
niet meer achter schuil gaat. 

“Gun het de tijd, dan komt het vanzelf 
op je pad.” Dat waren de woorden die 
een wijze man sprak tegen Hub in de 
periode dat hij het gevecht met zichzelf 
voerde. Deze woorden heeft hij onbe-
wust ter harte genomen. De strijd met 
zichzelf heeft hij overwonnen en deze 
heeft hem gebracht bij het meest inten-
se stuk zijn menselijk bestaan, de kunst.
Deze kunstenaar zal nooit juichend door 
de straten rennen, iedere dag kritisch 
naar zijn werk kijken en met een beetje 
angst weet hij toch te genieten van het 
voor hem meest dierbare bezit, zijn ge-
zin. Is het een twijfelaar? Ja, maar dat is 
iedere echte kunstenaar!
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